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Terwijl we praten, wordt op
de achtergrond Gurtu’s reis-
schema doorgenomen.
Keulen, London, Hamburg,
Munchen, Milaan, Hamburg,
Parijs, Hamburg, Rome...
Interviewsessies, optredens,
en af en toe naar huis. Het
is hem aan te zien. Een ver-
moeide Gurtu promoot zijn
nieuwe cd. Kathak, ofwel
zijn meest commerciéle cd
tot nu toe. Nou... Zijn meest
toegankelijke cd tot nu toe,
dan?

Het persbericht meldt dat Gurtu
met dit album Indiase muziek
toegankelijk wil maken voor
westerse oren. Dat klinkt niet
nieuw, toch? ‘Nee, en dat is het
ook niet, eigenlijk. Ik bedoel: het
is wat ik doe, al jaren, simpelweg
omdat ik dat het beste kan, omdat
ik het ben. Kathak is wel weer
een nieuwe stap in dat proces, van
de grote verscheidenheid aan
kleuren die je bijvoorbeeld op
Usfret tegenkwam, via de com-
plexere funkdingen van Crazy
Saints, naar waar ik nu ben.

‘Een belangrijk verschil met
mijn andere platen is dat er op
Kathak in elk nummer gezongen
wordt. Zelfs de solo’s zijn vocaal...
Ik hou van gezongen solo’s, om-
dat mensen daarin minder snel
in cliché’s vervallen. Dat heb ik
steeds tegen iedereen gezegd. Ik
wil geen cliché’s. Geen quotes,
ook. Niet even leuk een stukje
uit een ander nummer laten
horen. Dat doe je maar als je
jazz speelt. Ik wil iets fris horen,
iets nieuws. En dat heeft gewerkt.
Weet je wat belangrijk voor me
was, bij deze cd? Om moeilijke
dingen makkelijk te laten klinken,
en er veel mee te vertellen.

‘Weet je dat er maar een drummer
is die ik werkelijk vereer? Pandit
Palghat Raghu, een meesterdrum-
mer uit Zuid-India. Uitgerekend
die man belt me op om me te
complimenteren met wat ik aan

het doen ben... Hij was trots op
me, zei hij. Geweldig, toch? Van
wie moet ik nu nog complimen-
ten krijgen... Die kunst om moei-
lijke dingen makkelijk te laten
klinken, het te laten vloeien en
er altijd weer zoveel mee te
vertellen, die komt bij hem
vandaan. Dat is precies waarom
ik hem zo bewonder.

‘Het was geweldig, in India,
toen ik er hetafgelopen jaar tour-
de, ook al omdat ze me nu ein-
delijk beter hebben leren kennen

en me zelfs beginnen te waarderen.

Ik ben jarenlang van een soort

verraad beschuldigd omdat ik de
Indiase tradities vermengde met
andere stijlen en klanken. Dat is
nu definitief voorbij - ja, ik heb
dat al eerder gezegd, weet ik,
maar de laatste paar jaar is daar
nog veel in veranderd omdat
men weet dat ik mijn klassiekers
beheers, en dat de traditionele
meesters positief zijn over wat ik
doe. Het kost tijd, allemaal, veel
tijd... weet je?’

Op 22 mei speelt Gurtu met zijn
viermansgroep The Glimpse
nummers van Kathak (Drum
Rhythm Festival, Amsterdam).
Zonder zijn moeder, Neneh
Cherry en Steve Lukather die op
de cd wél te horen zijn, maar
mét een danser die op de cd
niet te zien is. (HP)
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