De nieuwe Metallica

De leden van Metallica zijn met het succes van hun album Metallica - ook wel The
Black Album - uit 1991 toegetreden tot die kleine groep van onbenaderbare artiesten
die geen boodschap hebben aan promotie, recensies, interviews en dergelijke. Zo deed
Slagwerkkrant de laatste jaren vergeefse pogingen Lars Ulrich te spreken te krijgen.
Onder een vals voorwendsel (‘Dit is een gesprek voor OOR’) lukte het onlangs einde-
lijk weer eens in de buurt te komen van de altijd eerlijke en directe drummer. Die er bij
de eerste vraag over drummen prompt op wijst dat hij daar tegenwoordig echt niets
zinnigs meer over kan zeggen...
‘Ik heb niet meer de drang om mijn drummen in de mensen hun gezicht te duwen’, zegt
Lars als zijn vroegere voorbeeldiunctie ter sprake komt. ‘Volgens mij omdat ik meer
zelfvcrlmuwcn heb gckrcgcn ouder ben gcworden. wuzer Midden jaren tachtig, die
Ik met dat dr | 1 voorin de mix, dat kwam toch waar-
schijnliik [t I voort uit heid. Nu zit ik meer op de achtergrond en doe
beste imitatie van een AC/DC-drumpartij.
Dat is beter voor de nummers, voor de

LARS ULRICH... J band, voor... alles. Het past helemaal bin-

“Van alle petten die ik in Metalllca draag, drummer,

nen het plaatje van Load en Reload; het is
waar we tegenwoordig staan. Ik zal nooit
zeggen dat ik iets dat ik eerder heb gedaan
haat, maar als ik nu naar Eye of the
Beholder luister, van ...And Justice for All,
dan moet ik lachen. Waar was ik in gods-
naam mee bezig? Als je nu nog een op-
dringerige drumpartij hoort, is dat met een
andere instelling gespeeld. Fuel, bijvoor-
beeld, is mijn lan Paice-song. Al mag ik na-
tuurlijk dromen dat ik ooit zo goed word
als hij. Fuel bewijst in ieder geval wel dat
er op alles wat ik zeg een vitzondering is.
Is drummen voor Ulrich dan nog wel een
goede manier om zichzelf it te drukken?
‘Minder en minder. Van alle petten die ik
in Metallica draag, drummer, componist,
arrangeur, producer, artdirector, is die
eerste de meest knellende. Laat mij maar
creéren, lekker in de studio. 1k heb nog
wel een drumstel thuis, maar speel er zel-
groducer, den op. Oefenen heb ik sowieso altijd

is die eerste de meest knellende.” stomvervelend gevonden. Het drumstel als
solo-instrument, dat zie ik niet zo. Daar
vind ik het te non-muzikaal voor.
‘Live, als we onze momenten hebben, ja, dan is drummen nog steeds te gek. Ik herin-
ner me Stuttgart, in augustus. Dat was zo'n optreden waarbij alle mechanische aspec-
ten van mijn spel wegvielen en er alleen nog een soort van pure, fysicke uiting
overbleef., Een trance, waarbij de muziek me volledig leidde en ik nergens over na hoef-
de te denken. Gebeurt niet zo vaak. Maar ls dat gebeurt, dan is drummen het ultieme
genot.
‘Ik denk eigenlijk dat onze manier van touren zulke ervaringen in de weg zit... Daarom
heb ik in de studio de tijd van mijn leven, als we daar iets moois maken. Ik ben daar
eerlijker in dan voorheen. Wat me ook veel bevrediging geeft, is de hele zakelijke kant
van Metallica. Ik heb altijd over de schouder van de manager heen gekeken, wilde al-
tijd alles weten. Owoit zei ik dat het in het belang van iedere artiest is om dat te doen,
maar nu durf ik toe te geven dat ik het gewoon heerlijk vind om dingen te plannen, te
organi , te laten gel . Het gaat me gemakkelijk af. En ik vind dat ik er erg
goed in ben. Hahaha.” (Mark van Schaick)




